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Wat is het AK? Het Anarchistisch Kollektief Gent is een groep studenten
enniet-studentendie quasiwekelijks bijeenkomenenzich bezighouden
met het anarchismein al zijn facetten. We streven ernaar onze ideeén te
verdiepen, te verspreiden en diein de praktijk te brengen doorlezingen,
discussieavonden over zowel meer filosofische als actuele thema’s te
organiseren en aan acties deel te nemen of ze te ondersteuning waar
mogelijk. Dit jaar organiseerden we bijvoorbeeld een week tegen
racisme en fascisme aan de Gentse universiteit, vertoonden we een
tiental films, namen we vanuit onze eigen invalshoeken deel aan de
protesten tegen de GAS-boetes, organiseerden een workshop seitan
maken, gaven zelf lezingen over de situatie van sans-papiers in Calais,
waarom eigendomsbeschadiging om milieuvernieling te verhinderen
soms oké is, en nog veel meer.

Stel je prangende vragen of zoek contact via anarchistischkollektief@
riseup.net

Meer info vindt je op anarchistischkollektief.wordpress.com

Velen van ons kwamen bij anarchisme terecht via hardcore of punk, en
niet toevallig. Hardcore-Punk is niet enkel harde muziek waarop je je
frustraties kwijt kan, het gaat over meer. Hardcore-Punk wil niet enkel
de pleister op de wonde zijn die de maatschappelijke verhoudingen bij
ons veroorzaken, het wil de oorzaak aanpakken en staat juist daarom
70 kritisch tegenover die maatschappij. In het beste geval staat er
zelfs niet enkel kritisch tegenover maar vormt ze er een alternatief
voor, bijvoorbeeld onder de vorm van de do-it-yourself ethiek, onder
de vorm van anti-racisme, van veganisme, van niet toegeven aan de
commerciéle druk. Hardcore-Punk kan ons dankzij deze zaken helpen
onszelf vrijer te maken, zowel naar onze individuele levensstijl als naar
het grotere sociale geheel toe.

Met het Anarchistisch Kollektief Gent besloten we om zelf onze zine
te maken, niet omdat we denken dat we de grote experten zijn die
het voor iedereen gaan uitleggen maar wel omdat we vinden dat de
connectie tussen Hardcore-Punk en Anarchisme terug meer naar voor
mag worden geschoven én omdat zines gewoon ook cool zijn. Bij deze.




the ex! “wij willen gewoon vrij zijn”

Opeenwoensdagavondinmei2013 speeldede Hollandse punksensatie
The Ex."fer ere van het 100-jarig bestaan van de Vooruit in gent. The Ex
Is op zijn minst een aparte band te noemen. Alles 34 jaar lang doen
ze alles zelf. Toen ze in de Amsterdamse kraakscéne startten trokken
ze strootjes om te zien wie welk instrument ging spelen. Sindsdien
speelden ze zo'n 1700 (!) optredens in wisselende bezettingen,
gaande van klassieke punk-opstellingen tot samenwerkingen
met komedianten, dansers, cellisten, jazzlegendes, Ethiopische
gastmuzikanten en zelfs een eigen 20-koppig orkest. Het is een bonte
troep vrije muzikanten, die wars van alle commercie vooral hun eigen
ding blijven doen, wat dat ook mag betekenen.

We spraken met drumster/zangeres Katherina en gitarist Terrie. De een
beheerst en rechtuit, de ander lacherig en uiterst enthousiast.

| MICK HELDERMAN

The Ex is 34 jaar geleden ondertussen ontstaan in de kraakscéne
van Amsterdam ...

Terrie: Mensen kunnen zich vaak heel slecht voorstellen wat dat was
toen. Amsterdam was toen zo chaotisch. Je had 20.000 panden die
dichtgetimmerd waren en mensen hadden tegelijkertijd geen huis.
Je had zo'’n enorm sociaal protest. “Godverdomme we willen ergens
wonen. Huizen zijn ook om in te wonen, niet alleen om geld aan
te verdienen” Dat sloeg ergens op. En dan had je binnen de kortste
keren allemaal kraakpanden waar je aan een stuk door kon spelen. Wij
hadden al een optreden van voor we geoefend hadden zelfs. Hahaha,
dat is totaal belachelijk! Die sfeer was geweldig.

Zien jullie jezelf nog als punkers?

Katherina: Het hangt er van af wat voor jou punk is. Als het voor jou
punk betekent om vrij te zijn, je uit de kettingen te werken, dan ben
ik nog steeds punk want dat doe ik nog steeds. Maar als je het hebt
over hanenkammen en dat soort dingen, dat heb ik niet dus dan ben
ik geen punker.

Terrie: Het is totaal nutteloos of raar om je zo te noemen. We spelen
bijvoorbeeld met Getatchew Mekuria (nvdr: een 83-jarige ethiopische
jazz-saxofoonlegende) en die heeft nog nooit van punk of rock
gehoord. Dat is juist het gekke eraan, je maakt muziek met een totale
openheid gewoon zonder daar definities van punk aan te geven. Dat
is helemaal niet nodig gewoon.

Maar als je dan kijkt naar de attitudes die typisch zijn voor punk,
die‘do it yourself’ attitude.

Katherina: Natuurlijk, dat is er nog steeds.

Terrie : We zijn ook veel meer punk dan welke punkband dan ook
tegenwoordig. Heel veel punkbands gaan voor één soort mode of
voor één soort muziek, wat ook eigenlijk heel conservatief is. Maar wij
doen nog steeds alles zelf en dat zal eeuwig zo blijven. Dat zit in onze
persoonlijkheid. Het zal nooit gebeuren dat wij onze muziek laten




uitgeven door een of andere directeur in zo'n pak die daar geld mee
wil verdienen of die gaat zeggen “nee Kat, je moet in 4 slaan” Weet je,
dan krijg je allemaal mensen die er zich mee gaan bemoeien. Dat zal
ons nooit gebeuren, al zouden ze ons een miljoen geven, dat zouden
we nooit doen. Dat is geen stoere praat maar dat zal nooit gebeuren
(lacht). Dat doe je toch niet?

Dat is interessant want bij heel veel bands zie je dat ze
geincorporeerd worden, deel van het muzikaal establishment
gaan uitmaken. Bij jullie lijkt dat net niet zo.

Terrie: Als we een nieuwe cd maken denken we geen moment ‘deze
cd moet meer dan de vorige verkopen; daar denkt niemand aan. We
maken gewoon het beste wat we kunnen maken op dat moment, als
je er nu 500 verkoopt of 10.000, dat maakt niet uit, dat zie je dan wel.
Dat is ook met plekken zo, je probeert niet steeds groter te spelen. Dat
is echt de grootste fout die bands kunnen maken. Voor ons is de beste
grootte voor de muziek iets van 300400-, dat weten we uit ervaring.
Als het te groot word wordt het heel onnozel. Mensen kunnen het dan
amper zien.

Op de website van de Vooruit werden jullie als anarchistische band
aangekondigd, zien jullie jezelf verbonden met deze ideologie?

Katherina: wij willen gewoon vrij zijn. Wij zijn niet verbonden met een
anarchistische groep of iets dergelijks.

Terrie: Dat klinkt heel erg oubollig vind ik. Waarom zou Je zo'n definitie
gebruiken? lkdenkwel dat wij een soortanarchistischeinborst hebben,
maar ik ken heel veel mensen die zich nooit anarchist zouden noemen
die een veel anarchistischer karakter hebben dan mensen die zich
anarchist noemen en alleen maar zwarte kleren dragen enzovoort. Ik
ben heel erg geinteresseerd in anarchistische geesten, maar niet in
de definitie van anarchisme of zoiets. Vooral in de punk, dan krijg je
zwarte kleren, of zo'n kalende hanenkam (lacht) die stomme dingen.

In hetverleden hebben jullie nummers uitgebrachtzoals’Weapons

for El Salvador’ of ‘RaRa rap, heel directe politiek betrokken
nummers. Ook in de vorige full cd had je een nummer zoals ‘catch
my shoe” waar vrij directe verwijzingen in zitten naar Bush. Zijn er
dingen die jullie doen naast the ex die ook met politiek te maken

hebben?

Katherina: Met name muziek toch, het is niet dat iemand in een
groep zit of politiek schrijft of iets dergelijks. Zoals die nummers dan
ook aangeven springen wij soms wel ergens op in. De muziek is ons
gereedschap. ‘

Terrie: Maar in de praktijk is het toch vrij ongeloofiijk dat we 34 jaar
totaal onafhankelijk zijn, en dat we daarvan kunnen leven, dat is
toch heel politiek? Wat je noemde van ‘RaRa rap’ en ‘Weapons for El
Salvador;, dat waren in die tijd singeltjes en politieke pamfletten. Niet
om te zeggen hoe het moet, maar om de discussie aan te zwengelen.
Er gebeurden rare dingen in die tijd. Amsterdam had iets met Nelson
Mandela, maar als er iets met geweld was dan zeiden ze plots van‘dat
mag allemaal niet. Nelson Mandela was ook behoorlijk militant
natuurlijk. Wij maakten dan een nummer en dan had iedereen het

daarover.




Jullie gaan als full-time do it yourself muzikant door het leven. Het
lijkt me een heel vrije manier om te leven, omdat je heel veel reist
en zelf beslist.

Terrie: Ja. Ik voel me onwijs luxe. Het is zo bijzonder ook. We hebben
ook onwijs geluk dat niemand rijk wil worden of een Mercedes wil
kopen, of plotseling ingewikkeld wil doen. We houden het allemaal
heel simpel. Daar kunnen bands echt wel wat van leren. Dat stomme
geleuter met tourmanagers, of marketing, of roadies. Bands maken
het allemaal veel te ingewikkeld. Waarom kan je niet met je eigen
versterker sjouwen? Wij zijn allemaal, met ons vieren verantwoordelijk
en dan doe je dat gewoon. Je moet nooit iemand erbij houden die dan
weer iets belangrijker wil. Die bands krijgen allemaal ruzie. Het is heel
simpel. Waarom zou je niet zelf kunnen rijden? Al die bands worden
wat verwende kwasten, vind je niet? Zo zwaar is dat allemaal niet.
Vroeger werkte je je hele leven in een fabriek, ik bedoel Jezus Mina. Dit
stelt niet zo veel voor, je krijgt allemaal eten, iedereen zorgt voor je. In
een band zitten is eigenlijk een heel makkelijk leven.

Vandaag stond er een artikel in de krant over een experimenteel
onderzoek . De conclusie was dat onderhandelen in het kader van
een vrije markt mensen immoreler deed handelen.

Katherina: Er handelen heel veel mensen immoreel. Daarom gaat
dat systeem ook kapot, dat gaat niet werken. lets klopt niet. Mensen
worden er alleen maar treurig van, en arm. Op een gegeven moment
krijg je weer opstand. Weet je wat er zal gebeuren, en wat nu ook al
gebeurt zoals in de transitiesteden , dat zijn gemeenschappen die
proberen om er wat van te maken van onderop. Die gaan dingen ruilen,
of elkaar helpen of samen werken en iedereen kan wat. ledereen heeft
talenten dus dat is geniaal. Ik denk dat dit de toekomst is, dat mensen
van onderop weer hun eigen ding gaan doen zodat het leuk is.

Terrie: De pest is dat die hele grote bedrijven, die hebben zoveel macht
over de hele wereld ondertussen.

Katherina: Dat moet je tegenwerken. Maar ja, dan moet je er misschien
wel tegen schoppen.

lets dat me interessant lijkt als je het had over de transitiebeweging.
Het model waar zij naartoe willen, ligt niet zo ver af van de idealen van
de kraakbeweging.

Katherina: Ja zeker! Dat heeft heel veel met elkaar te maken. Dat was
toen in onze tijd ook wat zo leuk was. Het heette toen een subcultuur
die ontstond. Op een gegeven moment had je vanalles: je had een
alternatieve kapper, je had een alternatieve groentewinkel, een
alternatieve studio en al dat soort dingen, en veel ervan zijn blijven
bestaan.

Terrie: Ik denk wel dat de tegenpartij nu veel minder naief is. Het is nu
veel heavier. Ik denk dat je iets andere strategieén moet gebruiken dan
toen in de kraakbeweging. Toen was het heel makkelijk ook, de politie
en de bestuurders waren naief. We hadden binnen de kortste keren
heel veel power, dat is nu moeilijker gewoon. Maar we verzinnen er
wel iets op.

Met deze positieve noot gaan we moeten afsluiten. Bedankt voor

het interview!

Het oorspronkelijke interview, waarvan het bovenstaande een klein deel

van bedraagt, valt te lezen op o
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/20T 320/05//ex-wij-willen-

gewoon-Vrij-zijn

RARA, AAN WELKE KANT STAAT DF WET?




dromen over vrijheid

ledereen kent ze hoogstwaarschijnlijk wel: de autoritaire figuren die
denken beter dan jou te weten wat goed voor je is. Boze ouders als je
een te grote stretch steekt, hanenkam scheert of de foute patch op je
jas naait. Leerkrachten en proffen die straffen als je te laat bent en je
binnen de lijntjes van hun school leren lopen. Bazen die je elke dag op
hun werk verwachten zodat je hen rijker kan maken met jouw arbeid.
Flikken die willen dat je zonder nadenken naar hen luistert, want zij
weten wat best is voor iedereen.

Fuck die shit! Niemand anders dan jij kan weten wat best voor je is. Jij
ervaart je eigen noden, niet een ander. Niemand kan voor jou bepalen
hoe jij je leven kan en zou moeten leiden. Dat kan je alleen zelf.

Maar zijn de keuzes die we maken echt de onze? Van kleins af aan leren
onze ouders en onze school dat we autoriteit moeten aanvaarden,
dat we hogergeplaatsten moeten gehoorzamen. Dat dit systeem
het best mogelijke is, dat meelopen met de kudde ons een zo groot
mogelijk geluk zal brengen. Omdat we niet beter weten, slikken we
dit als waarheid. Om dit dan later aan onze eigen kinderen te vertellen
en zo het systeem gaande te houden. Door ons leugens te voeden,
houdt het systeem ons op onze plaats. Ze houden ons mooi binnen de
lijntjes, waar we gemakkelijk te controleren zijn.
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Maar het draait niet alleen om onszelf! Duizenden mensen leven in de
miserie die onze zogezegde superieure maatschappij is. Duizenden
gaan elke dag tegen hun goesting werken, slikken vernederende
bevelen, enkel om hun managers en bazen giga-bonussen te
bezorgen. Ze gaan op vakantie om te vergeten dat ze heel hun leven
vergooien om vooral anderen te verrijken. Op hun 1ee kunnen ze
eindelijk op pensioen om zich dan de rest van hun dagen te kunnen
afvragen wat ze nu eigenlijk met hun leven gedaan hebben. En dat zijn
de gelukkigen! Anderen raken door beperktere kansen of tegenslagen
in armoede (en hun aantal groeit exponentieel!). Slechter betaalde
jobs, beschimmelde muren in veel te dure huurhuizen. En toch dwingt
de maatschappelijke druk om te conformeren hen er vaak toe hun
weinige geld te vergooien aan dingen die ze niet nodig hebben.

We kunnen alleen maar dromen over hoe een samenleving er zou
uitzien waarin er geen autoritaire structuren zouden zijn. We hebben
geen idee hoe mensen zouden samenleven als er geen meesters
of knechten waren, geen onderdrukking van vrouwen, holebi’s,
migranten, andersvaliden of mensen die niet aan het beeld van de
modelburger voldoen. Als mensen zouden samenwerken in plaats
van elkaar beconcurreren. Als ze met elkaar zouden praten over wat ze
willen in hun levens, in plaats van eens in de paar jaar gaan stemmen
en geloven dat politiekers beter zijn dan wij. Als ze niet meer zouden
nemen dan wat ze nodig hebben, in plaats van altijd meer en meer te
willen. Als ze de aarde en haar bewoners zouden koesteren in plaats
van hen tot slaaf te maken voor meer geld. Als ze in harmonie met
hun omgeving zouden leven in plaats van ze te degraderen en te
vernietigen.

Maar er is niks mis met dromen.

En onze samenleving is rot, ook al fluisteren ze in onze oren dat het
niet beter kan dat wat we nu hebben. De elites mogen nog zoveel
liegen als ze willen om hun macht te behouden, wij trappen er niet in!
Dus hoewel onze strijd voor vrijheid misschien niet morgen succesvol
zal zijn, zullen we blijven strijden. Want in een wereld waar depressie
een zekerheid lijkt en vakantie enkel de rijkeren een uitweg biedst, is




dromen noodzakelijk en voor die dromen strijden nog belangrijker. Als
wij het niet doen, wie dan wel? Niemand anders kan jou bevrijden, dat
kun je enkel zelf. En dus reiken wij de hand naar anderen die zichzelf
willen bevrijden en samen met ons de strijd tegen alle onderdrukking
willen aangaan! Want niemand is echt vrij zolang er anderen boeien
dragen. Je kunt wel denken “ik heb nergens over te klagen!, maar wil
je anderen wel echt laten stikken in hun dagdagelijkse miserie?

Dus laten we alstublieft stoppen met anderen scheef te bekijken omdat
ze niet de juiste kleren dragen, niet naar de juiste bands luisteren of
niet de juiste dansmoves gebruiken. Laten we stoppen met anderen
te wantrouwen die ook lijden onder de stront die onze samenleving is.
Laten we de woede die in onze borstkas vlamt niet tegen elkaar, maar
tegen de staat, de bazen en de flikken keren! Zij zijn het die miserie
brengen, niet de andere onderdrukten!

We willen meer dan de vrijheid om te kiezen tussen de keuzes die ze
ons aanbieden. Meer dan de vrijheid om te kiezen aan welke baas we
onze tijd en lichamen verkopen, meer dan de vrijheid om te mogen
consumeren wat ze ons via reclame door de strot rammen.

Wij willen echte vrijheid! Zelf onze levens inrichten!

Wij willen anarchie!

van punk naar anarchisme:! getuigenissen

Hetvalt ons telkens op dat als wekijken naar hoe mensen in hetanarchistisch
milieu verzeild raken dat er heel veel zijn die dit via muziek doen en meer
bepaald via hardcore of punk. Ook in het Anarchistisch Kollektief Gent is
ongeveer de helft via punk in anarchisme geinteresseerd geraakt. Twee van
ons brengen hun verhaal.

E.

Thuis werd ik extreem-rechts opgevoed, volgepropt met racistische
en autoritaire denkbeelden die versterkt werden door deelname
in de jeugdbeweging het VNJ. Die laatste kun je gerust de Vlaamse
Hitlerjugend noemen, maar dan gericht tegen Franstaligen en voor het
Vlaams belang. Hardcore-punk leerde me voor mezelf denken en verving
de racistische vooroordelen voor een sociale en anti-commerciéle
ethiek.

Rond mijn 1314 jaar ging ik naar mijn eerste optredens (van Rise
and Fall)), startte een hardcoreband en begon al snel optredens te
organiseren om de eigen band aan concerten te helpen. In die tijd
verliep promo via andere optredens, cafés en jeugdhuizen maar ook
via de internetforums van de scéne. Naast de gebruikelijke zever die de
meeste plaats innam op die fora was er ook veel discussie over zaken
zoals straight edge, vegetarisme/veganisme en het niet tolereren van
racisme en racisten op optredens. Het volgen van die discussies zorgde
ervoor dat hardcore niet alleen muziek werd die een plaats aanbood om
frustraties te ventileren maar het zorgde er ook voor dat ik me meer en
meer in de punk gedachte begon in te schrijven.

In 2008 werd in Brugge een strook van het befaamde lapperfortbos
gekapt om een tweevaksbaan aan te leggen. Ik ging naar de protestactie
kijken en voelde me direct aangetrokken en gechoqueerd over de
vernieling. Toen ik er een tijd later langsfietste was een stuk ruine
door de kap zichtbaar geworden waarop graffiti te lezen stond die me
kippevel bezorgde: ‘wees zand in de machine der destructie’ Tijdens de
bosbezetting van het jaar daarop ging ik een paar keer langs en las er




anarchistische en ecologische tijdschriften en praatte met bezetters en
andere bezoekers, op een drie-daags durend festival in het bos ter ere
van de eerste verjaardag van de bezetting speelde mijn eigen band er
ook, qua sfeer de beste show die we ooit speelden. De mensen waren er
open minded en vriendelijk, dankbaar en strijdvaardig.

Ondertussen las ik meer en meer over anarchisme en politiek in het
algemeen, via de more than music tent van ieperfest leerde ik indymedia
kennen en in Gent ging ik langzaam aan maar uiteindelijk meer en meer
infoavonden en volkskeukens in het anarchistisch centrum bezoeken.
Na 4 jaar gooide ik de laatste twijfels overboord en sloot ik me aan bij
het anarchistisch kollektief. Het lappersfort mag dan de vonk geweest
zijn die het vuur in me deed branden, hardcore en punk waren hetgene
die de gaspul opendraaiden.

Hoewel ik niet meer in een band speel, nog amper naar shows ga en
meer naar andere muziek dan naar hardcore of punk luister voel ik me
nog steeds punk. Ik heb niet echt veel behoefte meer aan de collectieve
identiteit die de scéne aanbied, andere zaken zijn in de plaats gekomen,
maar de idealen die zijn er wel nog steeds. Om Kat van the ex te
parafraseren: als je met hardcore of punk bedoelt dat ik nog bandshirts
draag of elke maand 3 keer ga moshen dan ben ik het nog amper, als je
daarentegen bedoelt dat ik mezelf en anderen uit de kettingen probeer
te werken en vrij te zijn, dan wel.

N

5.

Van kinds af aan ben ik altijd al best begaan met anderen. |k werd op
jonge leeftijd principiéle vegetariér, huilde als er bomen gekapt werden
op plaatsen waar ik veel kwam en kon niet om met het racisme van
enkelen tegen de gevluchte Kosovaren op de lagere school. Ik speelde
met de kinderen uit de buurt op straat, pas later zou ik beseffen dat
ik in een migrantenbuurt opgroeide, dat deed er toen niet toe. Op de
middelbare school tekende ik mijn kaften vol anarchie- en anti-nazi
tekens, maar veel diepgang kenden deze symbolen voor me niet.
Hoewel, ik was overtuigd anti-racist en antifascist, zonder er ooit iets
over te lezen of naar acties te gaan.

Mijn stiefbroerhad metoenik 10 wasnaar punkrocklerenluisteren.Vooral
Fat Wreck bands zoals Propagandhi, Anti-Flag, MxPx, Lagwagon, ... Na
in de eerste jaren van het middelbaar vooral naar nu-metal geluisterd
te hebben, belande ik in het derde middelbaar weer bij streetpunk en
hardcore. Er was een levende hardcore scene in Sint-Niklaas toen: locals
Turn The Screw brachten sfeervolle shows, en regelmatig speelden er
bands als Dead Stop, Justice, Restless Youth en later True Colors. De pile-
ups en singalongs op hardcore shows spraken me heel erg aan, maar
uiteindelijk bleek punk nog net iets meer mijn ding te zijn. Ik scheerde
me een hanekam, naaide mijne frak vol patchkes en begon naar shows
te gaan. Via een vriendin kreeg ik gekopieerde cd van The Usual Suspects
“Hasta la vista commandante!”in mijn pollen. De skapunk en het gebruik
van bekende deuntjes grepen me meteen en ik draaide de cd grijs.
Vanwege mijn sociale inborst had ik al lang aandacht voor sociale lyrics,
en The Usual Suspects hadden énkel teksten met inhoud. Ze noemden
zichzelf anarchisten, en zongen over de controlestaat, multinationals,
racisme, veganisme, nazi's beuken en SABAM inspecteurs in de vijver
smijten. Toen ik ging nadenken over hun teksten, viel mijne frang: “dus
zo noemt da hoe ik denk, anarchismel!”

lk begon meer en meer anarchistische bands te luisteren, naar
shows in kraakpanden te gaan en werd geconfronteerd met de
alomtegenwoordige politiek. Overal anarchistische posters, politieke
praat tussen de liedjes door, oproepen voor demonstraties of acties,




lezingen of documentaires voor de optredens, altijd veganistisch
eten en talloze anarchistische publicaties en kranten. Als ik er één
tegenkwam, nam ik een exemplaar van de gratis anarchistische krant
De Nar mee. Ik doorkruiste in die tijd het hele land met de bus op weg
naar shows omdat dat met de buzzypas goedkoper was dan de trein
nemen. In die soms uren dat ik onderweg was, las ik de teksten van De
Nar. Soms enorm moeilijk geschreven maar vaak enorm interessant en
tot gedachten aanzettend.

Ik begon met vrienden een punkband en we hadden anarchistische
teksten. We noemden onszelf trots anarcho-punk. Op shows leerde
ik mensen kennen en praatten we over politiek (en feestten we ook,
natuurlijkl). Ik ging met vrienden naar demonstraties, scandeerde
slogans, zag politiegeweld en werd eens opgepakt. We gingen eens
naar de volxkeuken in het anarchistisch centrum in Gent om te kijken
hoe het er aan toe ging.

Toenikin Gentging studeren, ging ik vanzelfsprekend naar de wekelijkse
volxkeukens. Het was gemakkelijk ook: ik was recent veganist geworden
en de altijd veganistische volxkeukens betekenen minder avonden
voor mezelf koken en meer mensen zien. Ik ging mee naar de blokkade
van een debat van de NSV (Nationalistische Studentenvereniging, een
neofascistische studentenclub) waarbij 300 antifascisten Filip Dewinter
de toegang tot de uniefgebouwen blokkeerden en het debat ook
afgelast werd!
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Too straight edge for the Punks
too Punk for the Straight Edge kids.

A couple of days ago someone from the anarchist collective Ghent
asked me to write something about how we, Outrage, reacted as a band
on the whole rise of commercialism in the 90’s HC/Punk scene.

The beginning

First | have to tell you, when | came into the HC/Punk scene in the 90’s
the scene was pretty small. Not that many shows, especially not in the
area where | lived. Most of the touring bands played in leper at the
mighty Vort'n Vis. | remember that the first time | went there | was
touched by the very friendly atmosphere. There was a mix of punks, HC
kids, sXe kids, crusties, metalheads, freaks, ... all in one scruffy venue.
No troubles, nothing, just fun, chit chats, discussions. People selling
records, books, zines, shirts, ... This place was blessed with the mighty
D.LY. philosophy. I've seen lots a great bands who voiced their opinions
to the crowd. I've missed a lot of headlining bands because the last train
to my region already left at nine. Because bands were pretty outspoken |
went home with a head full of brand new ideas or | was pretty confused
because it was the biggest bullshit | had ever heard. Anyway, they
kicked me in the nuts and | became pretty critical about things.

If 1 never got in touch with this kind of music | probably would be
watching commercial television right now. ©

The influences

Bands that ruled my world at that time, and s0Cl4;
still do now, were bands as Seein’ Red, QOQ‘ =~ C,
Hiatus, Agathocles, Oi Polloi, No More, Rise £

Above, Chronic Disease, Scraps, 5”

Chokehold, Manliftingbanner, Nations On z

Fire. Especially the last three had a deep \

impact on my future life. | remember getting < N
home with their records and staying up late {40ua

at night reading the lyrics and singing along

with their political straight edge message. (P.P.P. - Positive — Political —
Powerful). Straight edge not because it was cool, but because it was



something political to do. Starting with small actions by the individual, |
believed in it and | still do right now even I’'m not straight anymore.

Getting active

Getting in touch with the scene back then gave me a unbelievable boost.
| wanted to do something that contributed to this. | wanted to get
involved.

So | started up “day one * Distro”, a small D.LY. project to help out
friends with getting their stuff distributed. Friends, bands | believed in
and that needed more attention in my opinion. No macho bullshit, no
funcore! When | went to shows | took a box of records and zines with me
or | put some distro-lists near the entrance. It was the age before the
internet, so we sent out letters. In every letter we included flyers from
friends’ projects. This little thing got me in touch with people from all over
Belgium and later on all over the world. Amazing how such a small
action can have that much impact!

The Outrage years

| found out about a couple of guys in my area who were also listening to
HC. We got in touch and made plans to start up a band. A couple of
weeks later Outrage was born. None of us could handle their
instruments in a proper way (I still can’t ©), but we had lots a fun playing
together and hanging around. After months of rehearsing these four
angry straight edge kids were ready to kick ass and hell yeah we did.

Around that time, | guess it was the mid 90’s, HC was something hot and
the scene got the attention of some businessmen. Labels as Lost and
Found records started grabbing lots of money on this pretty pure
underground scene back in the days. Warehouse Records changed their
name to Good Life Records. The marketing term H8000 crew was born.
The national television was making reportages on the subject called
straight edge. | remember a show in the Scheld-Apen squat in Antwerp
where some reporters from VTM (the commercial TV station) were
looking for people to contribute to their program. We directed them to all
of our friends of whom we were sure they weren’t going to appear on
national television. Those idiots made our day. © Things were getting
official back then. People started making a living from it and that meant
contributing to the system we despised that much. With my band

Outrage we thought it was time to take a stand. We were pretty
outspoken about this negative thing that was destroying our scene. We

st HC/sXe shows,
but later on we played lots of independent punk/squat shows. Why?
Because the sXe/HC kids didn’t like us because we talked too much
politics on stage and were not afraid to voice our opinion on the thing
mentioned above. The punk kids thought it was cool that we had such
an outspoken message about it, but they had a problem with us being a
sXe-band. | remember playing a Grindcore show in Mol (Belgium) and
almost whole the audience was pissed off because we mentioned that
we didn’t need drugs to have fun in our lives. The rumor is that Boezie

(Grinding Madness Records) even shit himself because he was so

wasted and couldn’t handle us ©. We didn’t belong in any scene and
that felt pretty good to us. We didn’t care! Later on even guys like Boezie
got over the sXe issue and helped us out with setting up shows and
getting us in touch with great people. Lots of people | met back then |
still consider great friends, you know who you are! Another story was
that we played the H8000 area and | mentioned | didn’t care about their




All distributed the D.L.Y. way. To us it was a serious statement to say we
don’t need the businessmen to get our goodies distributed all over the
globe. If you believe in something there is always a way to work things
out. Those four nitwits from the peasant-town called Lille did it and it was
a serious middle finger to them who were making profits from the scene.

Now and then

A while ago | did an interview for a zine and they asked me if there was
an evolution in the lyrics or the messages of the bands | was playing in
(OUTRAGE - RELLER - VUUR — KINGTERROR). And | realized |
never thought much about it before, but in fact there isn't.

Al my bands where pretty ROCKCONCERT AUDIENCE EVOLUTION
outspoken and D.LY. For me
that’s the HC/Punk spirit | believe
in and | will probably go on like
this for the rest of my life ©.

If someone is interested | have a
few Outrage “ To Terrorize Ear
And Mind” 77-es left, if you are
interested get in touch through:

nico.vuur@gmail.com

Have a nice day!!!

Cheers |

Nico * day one / KINGIERROR

Op een volxkeuken vroeg ik iemand die ik kende me of ik niet bij het
anarchistisch kollektief wou komen, en ik zei meteen ja. Hij vertelde me
waar en wanneer de volgende vergadering was en ik was vertrokken.
Ik luister niet zo vaak punk of hardcore meer. Ik luister meer naar
crust, black metal (geen NSBM, uiteraard!) en hip hop tegenwoordig.
Maar ook ik voel me wel punk. Punk ademt verzet, en verzet doet me
leven. Zonder punk was ik misschien nooit bij anarchisme uitgekozen.
Mijn sociale inborst had ik hoogstwaarschijnlijk niet verloren, maar

~ misschien was ik dan bij de (autoritaire) communisten terecht

gekomen. Laten we blij zijn dat dat niet het geval is, en het is mede
aan punk te danken!



‘making hardcore punk again

KINGTERROR — Making hardcore punk again
(from split 10» w/ social chaos)

| rememberwhenthis scene wasfilled withawhole lot of good intentions,
angry fucked up kids not being so fucking pretentious

keepin’ eachother up, not caring what shirt you wore .

keeping the scene from being a bore, a network of fucking friends

Making — Hardcore — Punk — Again!

It's not a fucking metal scene and your Nikes are way too clean
Now a band is only cool when they’re on the “right” label

| hate the forum nerds who think they’re on top of the game
Where's the fucking attitude?! Shouldn't this be a counter culture!

Making Hardcore Punk Again!

tim over veganisme

Regelmatige bezoekers van ieperfest zouden hem ongetwijfeld moeten
kennen van zijn presentaties over speciécisme en de veganistische levenss tijl
de voorbij jaren in de More Than Music tent. Dit jaar is hij er zelf niet bij
dus gaven wij hem maar de plaats om het over hardcore en veganisme te
hebben.

‘We go against the grain. Nog steeds is hardcore een sterke impuls voor

velen om niet zomaar te volgen wat onze op winst gerichte samenleving
voorschrijft. Het non-conformisme voelt steeds comfortabeler, maakt
uiteindelijk deel uit van de identiteit van vele HC-kids en draagt bij
aan hun kritisch bewustzijn. We zijn tegendraads, zonder in nihilisme
of fatalisme te vervallen. Niet alles is slecht, maar veel kan beter — het
klinkt vaak als een mantra in lyrics en bindteksten. Het relaas dat volgt,
is volgens mij een onderdeel van dit karakter van hardcore, of op zijn
minst een gevolg ervan: confronterend, want de huidige en traditionele
waarden en normen in vraag stellend. « hold you responsible for the
actions that you choose», dixit Anchor.Van onze keuzes, en de gevolgen
die ermee gepaard gaan, zijn we niet steeds volledig bewust. En toch
houden we elkaar én onszelf er voor verantwoordelijk. Wat is meer HC
dan die verantwoordelijkheid ten volle aanvaarden?

Laat me het hier hebben over één van de meest kwetsbare groepen
waar we verantwoordelijk voor gesteld kunnen worden: andere dieren.
Ze worden voor eender wat uitgebuit; voeding, kleding, entertainment,
medisch onderzoek en vervoer, maar dierlijke producten zijn
tegenwoordig ook ongemerkt aanwezig in consumptiegoederen
(zoals gelatine in analoge filmrolletjes, of schellak in kauwgum). Onze
maatschappij is doordrenkt van het gebruik van dieren, en bijgevolg
van de idee dat dit moreel verdedigbaar zou zijn. We ontdekken als
kind gaandeweg de specifieke functies die we aan dieren toekennen en
worden aangeleerd dat dit natuurlijk of noodzakelijk zou zijn. Het lijkt zo
onschuldig, want wat kan er mis zijn met La Vache Qui Rit? Denk maar
aan het speelgoed of de kleurboeken die we hadden, maar evengoed
aan de non-stop lawine van reclame waaronder onze gedachten ook




vandaag bedolven worden. Nog steeds zijn er velen die niet willen of
durven toegeven dat we zonder dierlijke producten lekker en gezond
kunnen eten, dat een varken of koe pijn en angst ervaren, of dat
intelligentie niet de enige bepalende factor is bij de nood aan vrijheid.

v
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Slechts weinigen onder ons komen spontaan tot het besef dat andere
dieren voelende wezens zijn, met een subjectief bewustzijn. We weten
het ergens wel, maar durven het niet toe te geven omdat er gevolgen
aan vast hangen. Dat was voor mij niet anders. Het heeft enkele buddies
indertijd veel moeite gekost me de link te laten leggen tussen het leed
in de video»s en fotoss van slachthuizen, en wat ik in mijn mond stak. Het
was het één.of het ander, en uiteindelijk bleek de keuze de vrijheid van

anderen te respecteren veel waardevoller. Dat is ondertussen twaalf jaar
geleden. De voordelen die we uit het gebruik van dieren halen zijn er wel,
ikben de laatste om dat te ontkennen. Maar zijn de voordelen voldoende
groot om wat hen aangedaan wordt ook effectief te rechtvaardigen? Stel
jezelf gewoon de vraag: «Waarom geen veganisme?» Smaak, comfort
en sociale wenselijkheid zijn de drie grote redenen waarom de meesten
onder ons het afdoen als een extremiteit. Het zijn triviale redenen, en
zouden op geen enkel ogenblik belangrijker mogen zijn dan de vrijheid
en gezondheid van een ander, right?




Om het onomwonden te stellen: élk dierlijk product komt voort uit
objectivering en misbruik. Of het nu vlees is, melk, eieren, honing of
wol... het zijn geen onschuldige producten. Kalfjes en niet-productieve
schapen worden geslacht, mannelijke kuikens massaal vernietigd,
bijenkorfen na het seizoen in de fik gestoken. Maar ongeacht de situatie
waarin het desbetreffende dier leeft en de omstandigheden waarin het
aan zijn of haar einde komt, diens gevangenschap en dood komen voort
uit een idee van menselijke superioriteit, waarin de rol van een dier vaak
weinig meer is dan een manier om het menselijk genot te vergroten.
Net hierdoor is de keuze al dan niet dieren te eten of gebruiken, geen
zuiver persoonlijke keuze. Zodra een ander erdoor beinvioed wordt,
moeten we ons gedrag evalueren. We doen dit zelden. In deze discussies
denken we trouwens ook graag aan mogelijke tegen-argumenten om
onze handelingen te rechtvaardigen. Wat als je kipjes hebt in de tuin,
wat als je op een eiland gestrand bent, wat als een koe jou wil opeten...
De realiteit is echter duidelijk: jouw keuze, jouw verantwoordelijkheid.
Wie zijn jouw slachtoffers?’

-Tim

[Veganisme betekent het bewust niet gebruiken van dierlijke producten
voor voeding, kleding of andere nutsmiddelen. Dit houdt vlees, vis, zuivel,
eieren, wol, zijde, leder en honing in, alsook middelen getest op dieren. Voor
meer informatie, raadpleeg de website van Bite Back op www.biteback.org,
Google eens of spreek gewoon wat mensen aan.]

i see clouds, diy-collectief

I See Clouds is een collectief dat zich niet-hiérarchisch organiseert, zich volledig DIY opstelt en nauwe

banden heeft met de hardcore-wereld. Redenen genoeg om hun plaatsje in deze zine op te mogen eisen.

Het Limburgse Hechtel-Eksel is een vruchtbare voedingsbodem voor initiatief. Met bands als Kosjer
D, Reiziger, Honey Honey, Bronze en een hele reeks andere bands, heeft het dorp altijd best een
levendige scene gekend. Regelmatig passeerden ook tours vanuit Engeland en Frankrijk langs Paul’s
Wereld, de vaste kroeg.

Tegen ¥+ -1 liep heel de opgebouwde scene wat op z'n laatste benen en besloten twee jonge vrienden
om de boel wat nieuw leven in te blazen. Deels om te behouden wat er opgebouwd was, deels omdat
ze zelf geen shows aangeboden kregen voor hun eigen bands. Ook het feit dat de vaste Chiro-fuif na
een tijd begint te vervelen wanneer je muzikale voeding zoekt.

We programmeerden onze eigen bands, doorzochten myspace (jup, zo lang is het geleden) naar
bands die op tour waren en vonden gelijkgezinde muzikanten uit de buurt om shows mee op te
zetten. Na verloop van tijd releasten we ook onze eigen cd-r’s onder eenzelfde noemer als de shows
die we opzetten. Gaandeweg gingen we ook andere bands helpen om shows op te zetten, cd-r’s te
releasen en hun muziek te verspreiden. We staan nu A jaar verder en de boel draait, soms zo snel

dat het moeilijk bij te houden is wat we nu precies eerst in handen gaan nemen en welk doel we als

eerste gaan nastreven.




Voor ons is dat nog steeds de kernboodschap van wat we met i see clouds doen, en wat aan de grond
ligt van DIY-ethiek: je kan de dingen zelf rechtstreeks in handen nemen en je omgeving positief
vormgeven. Stel een doel en ga daarvoor, op eigen kracht. Hoe dat precies moet, leer je wel door te
doen en af en toe stevig op je bek te gaan. Dat gebeurt ook letterlijk, zoals op één van onze eerste
georganiseerde show, waar iemand in de pit struikelde en zijn val brak op zijn eigen kaak. Na een
wilde avond van champagne, zweet, condens en mosh wisten we even niet waar we het hadden,
gezien niemand echt in staat was om nuchter tot de spoedafdeling te rijden. Of toen we ons eerste
“festival’ organiseerden - lees: een veredelde partytent, een frigo vol drank, en wat bands regelden.
Groen als we waren, stelden we de timetable zo op dat we tegen de avond klaar zouden zijn en alles
opgeruimd was voor het donker werd. Wat veel getaffel tussendoor en weinig strakke organisatie
hadden als gevolg dat de laatste twee bands begeleid werden door de lichten van mijn moeders auto.
Of toen kortsluiting in een doorregende elektriciteitskabine de frigo’s en PA beleven lamleggen.
Of toen een stuk van het vals plafond naar beneden kwam omdat het Antwerpse kraakpandje de
onverwacht hoge opkomst amper kon dragen... Veel uit geleerd, en behoorlijk wat verhalen bjj

mekaar gespaard, telkens door te doen, te proberen, aan te passen en beter te doen.

((We startten met ¥ maar zijn ondertussen een collectief met een vaste kern van een - \otal personen,
die qua persoonlijkheid en smaken vrij divers uiteen lopen maar wel een gezamenlijk doel nastreven,
namelijk artistiek talent ondersteunen, doen groeien en in de schijnwerpers zetten. Okee, we botsen
vaak en discussie moet er zijn, maar als groep gaan we daar mee om.))) We kozen er vanaf het
begin voor om zonder structurele hiérarchische niveaus te werken. We willen dat ieders stem
even luid Klinkt in het debat en streven telkens naar consensus als groep. We spreken de grote
krijtlijnen van het collectief gezamenlijk af en maken flexibele rolverdelingen in het opnemen van
taken. Werkgroepen ontstaan rond specifieke projecten of taken die de ruggengraat van de werking
vormen. Die werkgroepen krijgen, binnen ons collectief opgezet kader, relatief veel autonomie om de
projecten vorm te geven. Door regelmatige terugkoppeling in onze ‘algemene vergadering’, blijft het
hele collectief op de hoogte en kunnen er vragen gesteld worden, komt er verantwoording en komen
we tot een zo sterk mogelijk project. Zo werd bijvoorbeeld het budget en het algemeen concept van
BREEK.PUNT, een muziek- en kunstenexpo in een leegstaande pastorij, besproken in het collectief
en werd de rest uitgewerkt door de werkgroep. Anderen uit het collectief en daarbuiten konden dan
inspringen in ondersteunende rollen.

Door op deze manier te werken, maken we ruimte voor het talent van elke betrokken persoon en
geven we de vrijheid en verantwoordelijkheid om ideeén uit te werken naar hun eigen engagement.
Op die manier voeden we de affiniteit met het collectief en vermijden we dat mensen vastlopen in
de dictatuur van de meerderheid of een rigide structuur van hiérarchie en persoonlijke belangen.

Verre van een vaste, welomschreven en gestructureerde manier van werken, is onze manier van

werken een zoektocht die continu bijgesteld wordt. Het is een proces dat beinvioed wordt door een
hele reeks van andere processen en telkens in dialoog wordt bijgestuurd. Onze focus verandert,
ideeén veranderen, mensen sluiten aan, projecten en hun aanpak veranderen, ... bijgevolg sturen we
bij, geven we plaats aan elkaar en veranderen we onze manier van organiseren en onze onderlinge
cultuur van werken.

We startten vanuit punkshows, met een diy-ethiek vanuit noodzaak en vanuit affiniteit met activisme
en anarchisme, maar evolueerden over de jaren naar een collectief dat veel breder werkt, een breder
spectrum van mensen bevat en een diy-ethiek hanteert uit keuze. Je hoeft immers geen doorwinterde

krakende crust te zijn om de doe-het-zelver in jezelf te ontdekken en je eigen projecten uit te werken.

" En je hoeft geen strijdlustige andersmondialist te zijn om kritisch in het leven te staan en met

anderen dromen na te jagen. Je kan wel degelijk ingrijpen in je omgeving en projecten uitwerken

met anderen op gelijke voet, wat hun achtergrond ook is. Daar is niks moeilijks aan. Gewoon doen.




rock’n’roll, rellen en revolutie.

Dit artikel is een vertaling vanuit het boek ‘Days of War Nights of Love;
uitgegeven door de Amerikaanse anarchisten van Crimethinc. We
selecteerden het omwille van de sterke parallel die hier tussen rock’nroll
en punk/hardcore kan worden getrokken, omdat het aantoont dat harde
muziek opstandigheid kan bevorderen maar evengoed terug kan worden
gerecupereerd alsernietvoldoendewordtnagedachtoverdieopstandigheid

‘Vandaag de dag weten niet veel mensen meer datwanneer het nummer
‘rock around the clock’ van Bill Haley & the Comets uitkwam, dat het
dan rellen veroorzaakte. Jonge mannen en vrouwen die het nummer
voor de eerste keer hoorden als soundtrack voor de film the blackboard
jungle reten de cinemazetels open, ze gooiden frisdrankflesjes naar het
scherm, trokken de straat op om ruiten in te stampen en auto’s op hun
kop te zetten nog voordat het eerste refrein over was. Maandenlang
krioelden de buitenwijken van rondhangende tieners, opgeladen met
emoties die voor de eerste keer in generaties werden gevoeld, wetend
dat ze iets moesten doen -niemand wist wat- want anders leek het alsof
ze zouden ontploffen.

Jerry Rubin noteerde het in zijn gevierde handleiding voor onruststokers
Do It!, jonge vrouwen die nog nooit een orgasme hadden ervaren
ontdekten het in recordaantallen in het kielzog van concerten door
schoothonden van de muziekindustrie zoals Elvis Presley —het leek alsof
de bedrijven eindelijk een product hadden gecreéerd dat hun eigen
macht kon ondermijnen.

Maar de rock'nroll fans ontwikkelden nooit een analyse van wat het was
waarvan hun muziek hen nu juist liet proeven, en zodoende konden ze
niet, als groep, voorbij de drempel komen van de wilde, oorspronkelijke
vrijheid diedeze smaakbeloofde.Toen de eerste rock’n’roll bands hadden
aangetoond dat de onuitgesproken regels die over muziek regeerden
niets meer dan illusies waren, dan had dat hen het gevoel gegeven
dat alle regels en wetten louter illusies konden zijn, dat alles mogelijk
kon zijn; maar ze reageerden niet onmiddellijk op deze opwindende
gevoelens door de discriminaties af te schaffen die het kapitalisme en

~ hiérarchie in stand houden in het Westen, waardoor ze eindigden met

gereintegreerd te worden in het bestaande systeem als de vervreemde
producenten en consumenten van een nieuwe serie van inhoudsloze
producten, die symbool staan voor de ‘rebellerende jeugd-

Ze waren kritiekloos tegenover het onderscheid tussen artiest en
maatschappij en tegenover de verdeling van arbeid en middelen
waarop dat onderscheid steunt, en daarom werden ze snel verdeeld en
overheerst: een paar van hen werden artiesten die hun revolutionaire
drang kanaliseerden in de onschadelijke creatie van meer (minder
en minder uitdagende) muziek -met de toestemming van de
platenlabels die natuurlijk de toegang controleren tot de muzikale
productiemiddelen- terwijl de rest werd gedwongen consument te
blijven, te druk bezig met het verdienen van geld (dat ze nu niet alleen
om te overleven nodig hadden maar ook om platen te kopen) om zelfs



nog maar te participeren in dit verspillen van revolutionaire energie,
behalve dan als passieve toeschouwers.

Tot op deze dag zoeken rockmuzikanten nog steeds naar het opnieuw
beleven van het oude ritueel van bevrijding door transgressie , met hier
en daar succes in de underground; maar het lijkt duidelijk dat tenzij dit
een deel kan worden van de totale transformatie van het leven, eerder
dan als een afwending ervan, dat rock'n’roll enkel zal dienen om het
huidige systeem van miserie mee in stand te houden!

hardcore-punk: subcultuur of tegencultuur

‘Rebellie is iets voor beginnende en overjaarse pubers’zo luidt het maar
te vaak,'het gaat wel over eensje 18 of 25 jaar bent gepasseerd, en indien
niet heb je geen verstand’ volgt er dan dikwijls op. In die redenering is
Hardcore of Punk dan ook een subcultuur die individuen opvangt die
oververhit zijn en hen de stoom laat afblazen. Nadien kunnen ze rustig
verder functioneren op de scholen die hen disciplineren en klaarstomen
voor de arbeidsmarkt zodat ze brave, gehoorzame en productieve
burgers worden. Net zoals je op vakantie gaat om uit te rusten van
je vermoeiende job, om nadien terug dubbel en dik aan de slag te
kunnen gaan zo kan de Punk- of Hardcorescene passen binnen een
maatschappij die gigantisch veel depressies en frustraties veroorzaakt:
het is een opvangnet voor zij die even niet mee kunnen of willen
maar net zoals een opvangnet functioneert in de eerste plaats om ons
haperende systeem te beschermen. Ondanks de inhoudelijke kritieken
en de schijn van verzet die er heerst vormt de scene op die manier
eerder een aanvulling dan een bedreiging voor de heersende orde in
onze maatschappij. Als opvangnet is de Hardcorescene een subcultuur,
terwijl het een tegencultuur zou moeten zijn.




Fen tegencultuur biedt een alternatief voor de heersende orde en toont
dat het anders kan, het wil de huidige gang van zaken veranderen
cerder dan een eiland zjn waarnaar je even kan wegvluchten.
In een maatschappij die hiérarchisch, racistisch, anti-ecologisch,
vrouwonvriendelijk en op winst gericht is is het dan ook logisch om als
tegencultuur de tegenovergestelde waarden aan te nemen, net wat
Hardcore vaak probeert te doen.

In de scene wordt deze tegencultuur op veel verschillende manieren
belichaamd. Hardcore benadrukt dat we voor onszelf kunnen en vooral
moeten denken, we wantrouwen autoriteit - denk aan CRASS met hun
‘there is no autority but yourself’ Bands speechen tegen onderdrukking
op allerlei manieren. De do-it-yourself mentaliteit toont ons dat we
dingen, en ons leven!, in onze eigen handen kunnen nemen in plaats
van het door superieuren of bedrijven moeten laten doen. We laten
geen racistische bands of bezoekers toe op optredens en als we eten
aanbieden maken we dat het vegan is. Het idee van straight edge is
dat we onszelf niet moeten verliezen door te ontsnappen in alcohol of
drugs (wat toch niet lukt) maar dat we de miserie die deze vluchtpoging
veroorzaakt aan kunnen vechten. De vele benefieten zijn er om
solidariteit te tonen en de unity gedachte toont dat we nog plaats over
hebben, dat we een inclusieve gemeenschap zijn en zo zijn er nog vele
voorbeelden.

Dat wil niet zeggen dat alles goed gaat. Vrouwen of worden nog steeds
ofwel te scheef bekeken alsof ze niet zouden passen, ofwel zjn ze
vooral lustobject eerder dan gewoon individuen zoals iedereen. Ook
homofobie en het machogehalte liggen vaak veel te hoog en de nadruk
die wordt gelegd op eer, op stijl en reputatie en op crews maken dat we
clkaar eerder als rivalen, als ongewensten op een territorium bekijken
eerderdan als kameraden, buddies of gewoon mensen die hetverdienen
gerespecteerd te worden los van hoe ze eruit zien of hoe ze zich voelen.
Soms zijn we zelfvoldaan en worden we een geisoleerde dogmatische
groep, een subcultureel ghetto in plaats van naar buiten te kijken en Zij
aan zij te vechten voor hen die het slechter hebben. Naast deze zaken
is er iets dat denk ik nog bedreigender is voor het rebelse karakter van
Hardcore-Punk: commercialisering.

Veel bands verkopen zichzelf eerder dan oprecht te blijven, benadrukken
tien keer meer dat je hun shirts moet kopen dan waarvoor ze eigenlijk
staan.Je moetopeengrootlabelzitten wantanderskun je nietvoldoende
geld vragen om een manager, chauffeur, merchguy, geluidsman,
lichtman en roadies te onderhouden en om op een groot label te zitten
moet je populair genoeg zijn om te kunnen verkopen en geld op te
brengen voor dat label. Deze zaken kunnen het comfort voor bands en
het publiek dan wel vergroten, we slapen in hotels, krijgen professionele
catering en bands hun diva-eisen worden ingewilligd maar tegen welke

prijs? Niet alleen kost dat veel meer waardoor organisatoren sponsoring

moeten aanvaarden en ook de prijzen van tickets en platen omhoog
moeten. Gedaan met de working class die een alternatief zoekt voor
de miserie, welkom aan de consumerende middenklasse die zichzelf
cool koopt. Gedaan met de onafhankelijkheid, met de kritiek op grote
firma’s, gedaan met de acties van verzet die daarmee samen hangen
en die samen een echt alternatief vormen, een echte omkering van de
waarden van het kapitalistisch systeem. '

Als we het comfort dat de commercie voor enkelen biedt biijkbaar
belangrijker vinden dan onze idealen dan onderscheidt ons niets meer
van eender welke andere muziekscene waar platenbazen de scepter
zwaaien. Als we niet langzaam willen opgeslorpt worden door de
commercieendusonzeautonomie verliezen aan een maatschappijmodel
waar antiracisme, ecologie, vrouwvriendelijkheid en dierenrechten in
het beste geval op de tweede of derde plaats na winst en hiérarchie
komen dan zullen we de commercie in de scene moeten tegenhouden
en terug meer moeten benadrukken dat hardcore deel uitmaakt van
een tegencultuur eerder dan enkel een subcultuur is.

Want Hardcore-Punk is meer dan muziek, het is verzet.




